Iran : la révolution
reprend son cours

L'élection présidentielle du 12 juin 2009 en Iran a vu la
« victoire » d'’Ahmadinejad, reconduit avec plus de 64% des
Voix. Le grand perdant était Mir Hossein Moussavi. Ce résultat a
provoqué une mobilisation telle que I'lran n'en avait pas connu
depuis 1979, quand la mobilisation révolutionnaire des peuples
d'lran a mis fin a la brutale monarchie de la dynastie des
Pahlavi. La répression s'est rapidement abattue sur les
manifestants qui, le jour, défilent dans les rues et, le soir, se
rassemblent sur les toits pour scander « Dieu est grand, mort au
dictateur », un slogan qui est a Iui seul révélateur des
contradictions a I'ceuvre dans ce mouvement.

Le vendredi 19 juin, Ali Khamenei, le « guide supréme »,
juché au sommet du régime théocratique dont il est sensé étre
I'arbitre, est intervenu pour soutenir Ahmadinejad, en déclarant
en substance que si les manifestations continuaient, Moussavi
porterait la responsabilité des conséquences. Et le lendemain, la
sanglante répression du régime a fait 17 morts a Té€héran.

L'impérialisme n'a pas tardé a soutenir Moussavi, présenté
comme un grand démocrate alors que celui-ci avait été le
Premier ministre du méme régime théocratique de 1981 & 1989,
sous la présidence du méme Ali Khamenei, dont il essaye
maintenant timidement de se distancer. D'autre part, Moscou a
vite fait d'accueillir Ahmadinejad a bras ouverts.

Le mouvement de protestation est plein d'emblches, a
commencer par la confiance en un «dirigeant» comme
Moussavi, qui mettra tout en oeuvre pour que la lutte ne
dépasse pas les bornes du systéme théocratique lui-méme.
Mais ce dernier, sous la pression du mouvement de masses, a
dd « franchir le Rubicon » en s'en prenant a Khamenei. Et ce
sont les masses iraniennes qui se sont engouffrés dans la
bréche pour mettre en question le régime dictatorial lui-méme.

Des lundi 22 juin, les manifestations se sont multipliées ainsi
que les gréves. Au dela de ce qu'est Moussavi, l'explosion
populaire I'a d'ores et déja contraint a aller beaucoup plus loin
qu'il ne le voulait. Il est bien le leader malgré Iui de la
contestation iranienne. En l'absence d'un parti révolutionnaire,
les travailleurs, les paysans, la jeunesse et les femmes d'lran se
sont saisis de l'instrument gu'ils avaient sous la main pour crier
leur rejet du régime.

Dans cette lutte, notre premier devoir est de soutenir a fond
toutes ces mobilisations du peuple et des travailleurs iraniens.
En Iran, rien ne sera plus comme avant. Cette premiére
poussée des masses a mis a nu I'extréme fragilité du régime
issu de la contre-révolution islamique de Khomenei, suite au
renversement du Shah. Ahmadinejad et Khamenei vont tout
faire pour tenter de reprendre le contréle de la situation, mais
I'avenir du régime est désormais plus qu'incertain.

La révolution reprend son cours, posant une nouvell e
fois, avec une acuité renforcée, la nécessité d'un parti
ouvrier révolutionnaire pour le socialisme. Mais ce parti ne
peut se créer qu'a partir d'un soutien sans restrictions, non a
Moussavi, dont il faut dénoncer dés aujourd'hui son allégeance
au régime, mais aux directions réellement anti-dictatoriales qui
apparaitront certainement dans ces luttes : les militants ouvriers,
la jeunesse et les femmes qui, méme si du fond de leur misére
en appellent encore a un « dieu qui est grand », risquent leur vie
en criant haut et fort :

« mort au dictateur ».
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Iran: de revolutie komt
opnieuw op gang

De presidentsverkiezing van 12 juni 2009 in Iran heeft tot de
"overwinning” van Ahmadinejad geleid, die met meer dan 64%
van de stemmen zijn mandaat verlengt. De grote verliezer was
Mir Hossein Moussavi. Dit resultaat heeft een mobilisatie
veroorzaakt zoals Iran sinds 1979 niet meer heeft gekend, toen
de revolutionaire mobilisatie een eind heeft gesteld aan de
brutale monarchie van de dynastie Pahlavi. De repressie heeft
snel de demonstranten aangepakt, die overdag op straat
kwamen en 's avonds op de daken bijeenkwamen om te roepen
"God is groot - Weg met de dictator”, een slogan die op zichzelf
al de tegenstrijdigheden van deze beweging in het licht zet.

Op vrijdag 19 juni is Ali Khamenei - de "opperste gids" die
troont aan de top van het theocratische regime waarvan hij
zogezegd de scheidsrechter is - tussengekomen om
Ahmadinejad te ondersteunen, door in substantie te verklaren
dat Moussavi de verantwoordelijkheid van de gevolgen zou
dragen wanneer de betogingen niet zouden ophouden. De
volgende dag heeft de bloedige repressie van het regime 17
doden gekost in Teheran.

Het imperialisme heeft meteen Moussavi ondersteund,
voorgesteld als een grote democraat daar waar deze tussen
1981 en 1989 de minister-president was van hetzelfde
theocratische regime, onder het presidentschap van dezelfde Ali
Khamenei waarvan hij nu probeert afstand te nemen. Anderzijds
heeft Moskou vlug Ahmadinejad met open armen ontvangen.

In de protestbeweging zitten nogal wat strikken, te beginnen
met het vertrouwen in een "leider" zoals Moussavi, die alles zal
doen om de strijd binnen de perken van het theocratische
systeem te houden. Maar onder druk van de massabeweging
heeft Moussavi "de Rubicon overschreden" door Khamenei te
trotseren. En het zijn de iranese massa's die in de bres zijn
gesprongen om het dictatoriale regime zelf in vraag te stellen.

Op maandag 22 juni zijn de manifestaties, samen met
stakingen, hervat. Wat Moussavi ook mag zijn, de volksexplosie
heeft hem nu reeds verplicht om veel verder te gaan dan hij het
wilde. Hij is wel de leider, goedwils kwaadwils, van de iranese
weerstand. Bij afwezigheid van een revolutionaire partij hebben
de werkers, de boeren, de jeugd en de vrouwen van lIran het
instrument gevat dat ze onder de hand hadden om zich luid
tegen het regime te verzetten.

In deze strijd is onze eerste plicht, al deze betogingen van het
iranese volk en de werkers volledig te ondersteunen. In Iran zal
niets niet meer zijn zoals voordien. Deze eerste opkomst van de
massa's heeft de uiterst precaire situatie van het regime aan de
kaak gesteld, een regime afkomstig van de islamitische
contrarevolutie van Khomenei, na het omverwerpen van de
Shah. Ahmadinejad en Khamenei zullen alles in het werk stellen
om te proberen de situatie opnieuw onder controle te krijgen,
maar de toekomst van het regime is voortaan meer dan
onzeker.

De revolutie komt opnieuw op gang en stelt eens te meer
duidelijk de noodzaak van een revolutionaire arbeiderspartij voor
het socialisme. Maar zo'n partij kan slechts ontstaan vanaf een
onbeperkte steun, niet aan Moussavi, waarvan men vanaf nu
zijn loyaliteit aan het regime moet aan de kaak stellen, maar aan
de echte antidictatoriale leiding die zeker in deze strijd zal aan
bod komen : de arbeidersmilitanten, de jeugd en de vrouwen die
- zelfs wanneer ze vanuit de bodem van hun ellende nog beroep
doen op "een god die groot" is - hun leven wagen door hoog en
luid te schreeuwen:

"weg met de dictator".
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